
Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen, 
maar schep een herinnering aan mijn lach,
ook in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,

hebben wij afscheid genomen van

Paula Van Loon
Gewezen zaakvoerder Fietsen Smout

weduwe van Charles Smout
 

Zij werd geboren te Boechout op 11 september 1934 
en is van ons heengegaan in WZC Pniël te Pulderbos

op 12 juli 2025.
  

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, heeft plaats op 

maandag 4 augustus 2025 om 10.00 uur
in aula “In het Avondrood” te Mortsel, Kerkstraat 98.

 Samenkomst vanaf 9.40 uur.

Aansluitend zal de asverspreiding plaatsvinden 
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres: 
Familie Paula Van Loon
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Eddy en Maddy Dieltjens - Smout
 Bart en Soumaia Dieltjens - Bouchouz
  ♥
 Birgit en Idan Dieltjens - Feinberg
  Sophia
Wim en Myriam Smout - Wouters 
 Cynthia en Niels Smout - Meert
  Mauro, Maëlle
 Dayna en Thijs Smout - Coppens
  Vito Cruz, Ciro Jaxx, Jace Calli
  haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers, neven en nichten
De families Van Loon en Smout

 
Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum 

van Begrafenissen Goossens & Celis te Boechout, 
Heuvelstraat 59, t.e.m. vrijdag 18 juli 2025 - 12.00 uur 

na telefonische afspraak. (03/449.68.61)

Met bijzondere dank aan haar huisarts 
en het voltallig personeel van WZC Pniël te Pulderbos

 voor de goede en toegewijde zorgen.


